
natuur is het mooiste wat er is



Na een lang en mooi leven,
heeft Piet op dappere wijze afscheid genomen.

Het lichaam en de geest waren op.
We gaan hem missen.

Pieter Wop Hajer

Piet

27 augustus 1938 � 2 maart 2026

Nelly in liefdevolle herinnering 2011

Hann en Johanna
      Daan en Lexie
      Pam en Koen
      Kiki en Marc
      Carlijn en Sil

Frederik-Jan en Jeanet
      Jade en Tom
      Wouter en Marthe
      Evie en Sten



Op dinsdag 10 maart om 13.00 uur nemen we afscheid van Piet in de 
aula van begraafplaats Rosenburgh aan de Rosenburgherlaan 5 te 
Voorschoten.

Aansluitend zal Piet in het familiegraf herenigd worden met Nelly. 

Daarna ontmoeten wij u graag voor een informeel samenzijn om 
herinneringen te delen.

Wij bedanken Mieke en het Hospice Wassenaar voor de liefdevolle 
verzorging.

Wij zouden in plaats van bloemen een donatie aan het Hospice 
Wassenaar op prijs stellen.

Correspondentieadres: 
Dr. M. van der Stoelstraat 44, 2251 RL Voorschoten
hannhajer@gmail.com


